
Op woensdag 1 april vieren wij Pasen op school. Dit jaar gaan we gezellig met elkaar 
ontbijten, met lekkere pannenkoeken. De kinderen krijgen een lekker glaasje thee bij het 
ontbijt en misschien komt de paashaas ons wel een bezoekje brengen met een lekkere 
chocolade traktatie. 
 
De kinderen moeten deze dag hun eigen bestek, bord en beker meenemen. Ook mogen de 
kinderen in pyjama of onesie naar school komen. Na het paasontbijt vinden er in de klassen 
verschillende activiteiten plaats zoals; eieren zoeken, een Paas-knutsel maken of gezellig 
bingo spelen.   
 

Voor de kinderen met een melk/lactose/gluten - allergie/intolerantie worden speciale 
pannenkoeken gebakken. Mocht uw kind het echt niet lusten of vanwege andere allergieën 
of om een andere reden geen pannenkoeken eten, dan dient u zelf een lekker ontbijtje mee 
te geven aan uw kind.  
 
Voor het bakken van de pannenkoeken hebben wij uw hulp nodig. Op klasbord zal hierover 
per klas een bericht verschijnen, waarin u zich kunt aanmelden om te helpen met het 
bakken. U krijgt dan te zijner tijd een pak pannenkoekenmix mee van de groepsleerkracht. 
Hier hoeft alleen water aan toegevoegd te worden. Doe hier voor de veiligheid geen andere 
toevoegingen in, dus ook geen kleurstoffen! 
 

Bij de kleutergroepen is er per kind één oma of opa welkom om een pannenkoekje mee te 
eten in de klas. Pasen wordt bij de kleuters gecombineerd met de dag voor de ouderen. 
Zodoende nodigen we alleen oma´s en opa´s uit voor deze activiteit. Ook hier vragen we op 
klasbord via een bericht ouders om de pannenkoeken te bakken voor de klas. U kunt dan in 
de reacties aangeven als u dat wil. 
Lees hierboven hoe dit in zijn werk gaat m.b.t. allergieën en eventuele toevoegingen. 
Verder zoeken we ook twee hulpouders per kleutergroep voor het begeleiden van het eieren 
zoeken in het park.  
 
Wij hebben er zin in en alvast bedankt aan alle 
bakhulpen!  
 

Vriendelijke groeten,  
 
Team IKC De waterlelie  
  
                                          


